
Welkomsgids





Welkom op De Vlonder

Dit is je 
nieuwe 
school!

Dit is een Vlonderpoppetje. 
Op veel plekken in de school 

kan je ze vinden. 
Kan jij alle 6 

de Vlonderpoppetjes vinden 
in dit boekje?







 Na de inloop gaan alle

 kinderen in de kring waar ze

 elkaar iets kunnen vertellen

 of vindt er een activiteit met de juf 

plaats. Op de dagritme kaarten kun 

je precies zien wat we 

die dag gaan doen.



 

Soms doe je 
spelletjes.

Een andere keer 
ga je klimmen en 

klauteren.



Als het droog is gaan wij 

naar buiten.

Buiten kun je met allerlei 

materialen spelen .





 
Om ongeveer 10.15 uur gaan we 

gezellig samen eten en drinken in 

de kring.

We zingen dan het volgende 
liedje:

“Smakelijk eten, smakelijk drinken
Hap hap hap, slok slok slok. Nu 

niet langer praten, laat het lekker 
smaken

eet maar op, drink maar op Eet 
en drink smakelijk allemaal.”



Na het eten en drinken mag je kiezen wat je 
wilt gaan doen. Er zijn een heleboel hoeken, 
zoals de huishoek, de bouwhoek en de 
timmerhoek.
Soms vertelt de juf wat je moet doen!



Als het middag is, eten we een boterham en 
gaan we wat drinken. Na het eten en drinken 
gaan we met de overblijf naar buiten toe. 
Om 12.45 gaat de bel, en dan gaan we naar 
binnen waar juf al staat te wachten.



 
Juf gaat daarna met een paar kinderen

een activiteit doen, terwijl de andere kinderen 

zelfstandigwerken.





Op maandag, dinsdag en don-derdag staan om 14.30 en op woensdag en vrijdag om 12.15 de vaders, moeders, oppas of BSO op je te wachten. Als de juf je naam noemt, mag je gaan. Tot morgen!


